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Over Sacher-torte, Si‘ssé—;én Mozartkugeln'

i
4 p | jafuari is het weer zover. Als je de |
o avond ervoor rilet al te slechte cham-
pagne hebt gedronken.zit half Nederiand
s’ morgens op Nieuwjaarsdag traditioneel aan
de buis gekluisterd: het onvermijdelijke schans-
springen in Garmisch Partenkirchen, en vooral het
nievwjaarsconcert uit Wenen. Kaartjes zijn slechts
voor genodigden, dus hebben wij de ‘Goldene Saal'
deze zomer al voor u gekeurd.

“Een plaatsje op het terras voor twee personen! Een ogenblik,
mijnheer”” De in smetteloos uniform geklede portier van Hotel
Sacher kijkt even over z'n bril in het boek alsof hij Sinterklaas zelf
is. en verzoekt mij even te wachten tot er een tafeltje vrij is. Buiten,
dat wel. Langs ons lopen hotelgasten in volledig Armani-kostuum,
maar wij zien eruit zoals we zijn: toeristen die bij 32 graden Celsius
door Wenen slenteren — luchtig, en met een driekwart linnen
broek. Ik moet mijn naam opgeven, en ik kan me nog net inhouden
om niet “Mozart" te zeggen. Toch blijkt dit beroemde hotel ook
voor ons toegankelijlk, want na een poosje wordt met luide stem
onze naam omgeroepen. Hotel Sacher weet nu dat wij er ook zijn,
Handtekeningen graag na de Sacher-torte, want daarvoor zijn we
natuurlijk hier. Overal op de wereld kan je Sacher-torte eten, maar
als je in Wenen bent is er maar één plek om dat te doen. lk stap
voorzichtig over het tapijt met de beroemde ‘S’ van het hotel en
we worden naar ons tafeltie op het terras aan de straat gebracht.
De portier wijst op mijn fototoestel. Mocht ik van het toilet
gebruik willen maken mag ik binnen niet fotograferen. Dat willen de
bekende gasten liever niet. Joe Cocker is er deze week, Bruce Willis,
en Barbra Streisand. En Kees in 2'n korte broek nu dus ook.

Original Sacher-torte

Ooit, in 1832, maakte Franz Sacher de allereerste Sacher-
torte. Hij koos voor een chocoladetaart met een vulling van
abrikozenmarmelade,afgedekt met een gladde laag chocoladeglazuur
en een ronde flik. Daarnaast (niet erop!) hoort een toet slagroom
die is gezoet met vanillesuiker en dat is eigenlijk alles. Je hoort daar
een kop koffie bij te drinken — in Wenen bestel je dan een Grosser
Schwarzer of, indien met koffieroom, een Grosser Brauner. Spreek
dat op z'n Nederlands uit, dus met een rollende ‘', en je kunt zo
voor een Wener doorgaan. Gezien het tijdstip van de dag (en de
temperatuur) kiezen wij echter voor thee. De goedkeurende blik
van de ober maakt duidelijlc dat het als een passend alternatief
wordt beschouwd. Eduard, de zoon van Franz Sacher, begon in 1876
een restaurant achter het grote gebouw van de Opera, en de basis
voor het gerenommeerde hotel was gelegd. De bakkerij van Hozel
Sacher is de enige die zijn chocoladetaarten ‘Original Sacher-torze’
mag noemen. 't Is maar dat u het weet. Als de thee met taart door
twee obers wordt opgediend alsof het een staatsbanket is, horan
we al wat onweer in de verte en ziedaar: binnen tien minuten
lrijgen we een andere specialiteit van Wenen voorgeschoteld. We



zijn blij dat we onder een fors bemeten luifel zitten, want een
striemende hagelbui verdrijfc de hitte in een mum van tijd uit de
stad. Het Sacher personeel is er helemaal op ingesteld, want de
officiégle hotelparaplu’s worden rap tevoorschijn getoverd, Alle
gasten die net deze dag hadden uitgekozen om een ritje in een
open koets te maken keren haastig terug en worden professioneel
door het personeel met een oversized paraplu weer naar binnen
geloodst. De neergutsende hagel heeft het ritme van muziek en
klinkt in Wenen als een opera ouverture.

Mozart en nog veel meer
We zijn in Wenen als eindbestemming van onze fietsvakantie langs
de Donau.Vanaf onze camping in Klosterneuburg stap je zo op de
trein en twintig minuten later sta je in de stad. Na een paar haltes
met de metro kan je dan kiezen uit linksaf het Prater in, of rechtsaf
het centrum. Het Prater was ooit een groot privé-jachtterrein van
keizer Jozef |l, maar tegenwoordig is het een stadspark waar alleman
welkom is. Slechts een klein gedeelte van het stadspark bestaat
uit het bekende pretpark. ledereen kent het grote reuzenrad uit
1897 met zijn grote cabines die blijkbaar zeer geschikt zijn voor
filmopnames. Menige beroemde scéne werd hier opgenomen, en
ook in de muziek wordt het Prater veelvuldig bezongen. Wenen s
een mengelmoes van heden en verleden. Een moderne wereldstad
met een klassiek sausje, want popmuziek en Weense wals gaan hier
naadloos in elkaar over. Wenen koestert zijn klassieke verleden. Zo
kom je overal Mozart tegen. Zijn muziek klinkt overal, je ziet zijn
gezicht op posters van muziek-uitvoeringen en op elke straathoek




staat ie live als 'living statue’, de nieuwe rage van studenten die wat
bijverdienen door verkleed en geschminkt urenlang doodstil in één
houding te blijven staan. Je ziet ze tegenwoordig in elke grote stad.
In Wenen is Mozart bij de verkleedpartij veruit favoriet, maar men
kan hier net zo goed kiezen voor Beethoven, Mahler, Schubert,
Brahms, Haydn, Gluck of Strauss, want al deze grootheden uit de
klassieke muziek woonden en werkten ooit in Wenen. Dat kan
geen toeval zijn.

Gouden zaal

Wij zijn in Nederland al blij als er géén symfonie-orkest wordt
wegbezuinigd, maar daar hebben ze in Wenen geen last van. Top-
orkesten genoeg. Elk orkest bestaat uit eersteklas musici, en je kunt
daarom elke avond kiezen uit voorstellingen met muziek van zeer
hoge kwaliteit. Op korte afstand van elkaar liggen drie vermaarde
muziekhuizen.Allereerstis daar natuurlijk de beroemde 'Staatsoper’,
zeg maar het Concertgebouw van Wenen. Het is de thuishaven van
de Wiener Philharmoniker en het gelijknamige balletgezelschap.
Hert statige gebouw opende in 1869 met een uitvoering van de
opera Don Giovanni - inderdaad, van Mozart. Een kaartje voor
een operavoorstelling is niet goedkoop, maar dan zit je wel in het
Walhalla van de opera. Maar Wenen heeft ook nog een Volksoper,
en tevens de zogenaamde Musikverein - officieel 'Gesellschaft
der Musikfreunde’ geheten. Die laatste is het goedkoopst van de
drie en de naam klinkt ook een beetje amateuristisch, maar dat
is schijn. Zeker als je het gebouw bekijkt, want de Musikverein
herbergt de beroemde ‘Gouden zaal' waar op elke |e januari het

"Een plaatsje in de ‘Gouden Zaal'




Nieuwjaarsconcert wereldwijd wordt uitgezonden. Je kijkt hier je
ogen uit, en de akoestiek wordt door alle gouden pracht en praal
niet aangetast. Integendeel, de combinatie van deze ambiance en de
muziek van Mozart doet elke hardrock liefhebber (wat ik eigenlijk
ben) smelten. Zelfs de nagalmtijd, die essentieel is voor akoestiek,
is door specialisten tot in honderdsten van seconden gemeten: 2,04
seconden bij een volle zaal. Een kaartje voor het Nieuwjaarsconcert
is alleen voor de VIPs, maar een zomervoorstelling is er voor
iedereen. Als ode aan Mozart kopen wij op de terugweg een doos
Mozartkugeln — harde chocolade bollen waar de tandartsen in
Wenen veel geld aan verdienen, en hun collegae in het buitenland
nog meer. Geen toerist verlaat VWenen zonder zo'n doos vol zoete
calorieén.

Goethe en Sissi

Wenen zonder muziek is geen Wenen, maar we proberen het
de volgende dag toch maar. We bezoeken de Stephansdom, de
wat pompeuze gotische kathedraal met vier torens, waarvan de
grootste met zijn |37 meter tot de hoogste kerktorens ter wereld
behoort. Apart zijn de leistenen dakversieringen zoals je ze ool in
Bourgondié ziet. Tegenover de kerk is een ultramodern gebouw
verschenen dat tot op de dag van vandaag de gemoederen in
Wenen bezig houdt. Het is de spagaat van deze stad — modern en
klassiek tegelijk. Of Goethe het daarmee eens is betwijfel ik. Hij
zit als standbeeld nogal nors in zijn stoel verveeld voor zich uit
te kijken. Misschien omdat hij als geboren Duitser zich hier niet
echt happy voelt, maar als dichter, reiziger, filosoof en wat al niet
meer verdient hij in deze klassieke stad zijn plaats.Wie Schonbrunn
zegt, zegt keizerin Sissi, oftewel Elisabeth. Het levensverhaal van
de echtgenote van keizer Franz Josef | is vooral door films en

; ’ Het beroemde reuzenrad in het Prater
de musical bekend geworden, en met name Amerikanen verlaten

Helemaal Wenen



Wenen niet zonder een bezoek aan kasteel Schanbrunn: “it's the
Sissi palace”, Het paleis is vooral groot (maar nog net niet zo groot
als het Franse voorbeeld in Versailles) en heeft wat achterstallig
onderhoud, maar de tuinen en vooral de mooie zalen maken een
bezoek geslaagd.

Geen Wiener schnitzel

Terug in de binnenstad gaan we nog even naar het
Hundertwasserhaus. Wat architect Gaudi is voor Barcelona is
Hundertwasser voor Wenen, met dien verstande dat de meeste
creaties var Hundertwasser buiten Wenen staan. Zowel Gaudi als
Hundertwasser gebruikten alle mogelijke constructies, als ze maar
niet recht waren. Dus golft het Hundertwasserhaus je tegemoet
en zal je bij het inrichten van je flatje bij geen enkele standaard
woninginrichter kunnen slagen. Hundertwasser wordt als geboren
Wener in deze stad op handen gedragen, maar alleen de echte
snobs willen in zijn huizen wonen. We nemen de tram terug naar
het centrum en zoeken een restaurant voor de avond. De verleiding
is groot om een Wiener schnitzel te bestellen, maar gelukkig kiezen
we voor iets feestelijkers. Je bent tenslotte niet elke dag in VWenen.
Daarna sluiten we de avond af met een Wiener Melange in café
Landtmann, een van die typische oude Weense koffiehuizen met
een onbeschrijfbare eigen sfeer. Landtmann blijkt het voormalige
stamcafé van Sigmund Freud — kijk eens aan, onze grootste filosoof
woonde dus ook hier. Er is bijna geen beroemdheid in de wereld
of hij heeft wel iets met Wenen.Wat dat betreft kunnen zichzelf op
de borst kloppende steden als Londen, Parijs of New York wel een
beetje inbinden.

Tekst en foto's: Kees Bregman

JAlsiietionweer losbarst weet het personeel van Hotel:Sacher zijn taak




Campings langs

‘op weg naar Wen

b

~Jia s
foor een fietstocht langs de Donau naar Wenen
kan je kiezen uit diverse campings als basis-

' kamp, maar je kunt ook delen per schip
afleggen (de fiets mag gratis mee). Wij startten
met een camping in het stadje Melk en ‘eindigden in

- Klosterneuburg, dat in feite een voorstad van Wenen
is.

Camping Melk, Melk

Een kleine stadscamping aan de oever van de Donau met circa 40
toeristische plaatsen, voorzien van een 6A elektra aansluiting. Goed
geschikt om een paar dagen te verblijven, want het centrum van het
historische stadje Melk met de enorme kloosterburchr (de Stift) is vlak
bij. Dicht bij de camping is ook de afvaart van de boor, zodat je kunt
kiezen om de heenweg te fietsen en terug met de boot, of andersom.
De camping heeft een speeltuintje, maar verder is dit een echte
passantencamping.
Er is een restaurant,

Donaupark Camping, Krems

Wi gingen met de boot van Melk naar Krems om van daaruit langs
de Donau terug te fietsen.Aan de noordoever bij Krems zagen we
een aardige camping met de naam Donaupark Camping, een van de
drie die we tegenkwamen met dezelfde naam. Dus onthoud goed de
stad: Krems. Ook dit is een stadscamping met veel passantenverkeer,
en wij telden circa 60 (niet al te grote) plaatsen op een vlak terrein
aan de Donau. Je betaalt in het hoogseizoen ongeveer € 20.- all
in, en ook hier geldt
dat de nabijheid van

een histarisch stadje
(ook met zo'n enorm

maar de terrassen
en haoreca van Melk

zijn nabij. In het klooster) metallemaal
hoogseizoen beraal je leuke restaurantjes
ongeveer € |6,- voor op loopafstand de

twee personen, een meerwaarde geeft.
caravan met auto en

elektra.

Donaupark Camping, Tulln an der Donau

Er is ook nog een Donaupark Camping in Tulln, een stukje verder
langs de Donau in de richting van Wenen. Dit is de enige die we
zagen die ook voor kinderen het nodige te bieden heeft.In een soort
inham van de rivier is een druk bezocht strandje met zwemgedeelte
waar ook een paar waterglijbanen zijn gemaakt. De camping heeft
circa 120 vaste plaatsen, maar er zijn ook 90 toeristische plaatsen.
Reken op circa € 26.- all in, Op deze camping is wat meer leven
in de brouwerij, maar Tulln ligt wat verder weg.Wel ligt het aan de
Donauradweg. Het is nog wel een eindje doorfietsen naar Wenen,
maar in Tulln kan je L
ook de trein nemen.

Danaupark Camping, Klosterneuburg

We zijn bijna in Wenen, want de laatste Donaupark Camping ligt in
Klosterneuburg (inderdaad, weer met zo'n groot klooster). Hij ligt
achter het treinstation en in twintig minuten ben je met de trein
in Wenen. Op de camping zijn meerdaagse arrangementen te koop
voor trein en metro, maar vanaf deze camping fiets je natuurlijk
langs de Donau naar Wenen, waar overigens veel aandacht is voor
fietsverkeer: Hollands aandoende fietspaden en zelfs fietsstoplichten.
Niet-Hollands is dat iedereen daarvoor stopt.Vanaf de camping loop
je onder het station zo Klosterneuburg in. dus ook hier geldt dat je
de voorzieningen van
de stad bij die van de
camping mag tellen.
Voor een redelijke
plaats (er zijn er
zo'n 95) betaal je
€27.50 (2 pers.+auto
+ caravan + stroom).
Er zijn ook een veel
camperplaatsen.

Tekst en
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